
One Minute 360° @ ‘Harlebeke New British Cemetery’,
remembering private Robert Maule, +20.10.1918, age 19.

Dichter bij huis kan een verhaal niet beginnen. Ik was al enkele jaren met 

de Eerste Wereldoorlog bezig, wanneer ik aan mijn boek begon te 

werken. Een boek over de onbekende oorlogsfeiten die zich in 1918 

letterlijk vlakbij mijn deur afspeelden. 

Dankzij de dagboeken van de Desselgemse pastoor Coussement kwam ik 

te weten dat er 9 soldaten van de Royal Inniskilling Fusiliers ooit in de 

bocht van de Meierie waren begraven. Ze sneuvelden allen in de 

omgeving van de Desselgemse Dries, toen de Duitse troepen nog hevig 

weerstand boden, alvorens zich terug te trekken richting Waregem. Aan 

de hand van Britse, Franse en Duitse verslagen kon ik de feiten helemaal 

reconstrueren. 

Deze mannen bleven nog  tot ongeveer in het voorjaar van 1920 ter 

plaatse begraven. Toen ik navraag deed in de buurt, bleken deze feiten 

bij niemand nog bekend te zijn.

Robert William ‘Bobbie’ Maule was een van de jongste van de 9 

soldaten, die nu allen naast elkaar liggen begraven op ‘Harlebeke New 

British Cemetery’.

Via het krantenknipselarchief van John McCormick & Nigel Henderson 

kon ik zijn foto bemachtigen, waarvoor dank.
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A story cannot begin closer to home.  I had been studying the First World 
War for several years, when I started working on my book. 

A book about the unknown facts of the war, that literally took place near 
my back door in 1918. Thanks to the diaries of the Desselgem pastor 
Coussement, I learned that 9 soldiers from the Royal Inniskilling Fusiliers 
were once buried in the bend of my street, the ‘Meierie’. 

They were all killed in the area of the ‘Desselgem Dries’, when the 
German troops still fiercely resisted, before retreating to Waregem. 
Reading British, French and German war reports, I was able to reconstruct 
the facts completely.

These 9 soldiers  remained buried in my street until about the spring of 
1920. When I inquired in the neighborhood, it turned out that nobody 
knew about these facts.

Robert William Maule was one of the the youngest of the 9 soldiers, who 
are now buried side by side at "Harlebeke New British Cemetery".

Thanks to John McCormick & Nigel Henderson’s Newspaper Archive, 
I was able to get his picture, thanks again.
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Private W.T. Hughes, Royal Inniskilling Fusiliers, 1st Battalion, 

25 jaar, graf VIII.C.3

Private W. Thompson, Royal Inniskilling Fusiliers, 1st Battalion, 

29 jaar, graf VIII.C.4

Private Harold Edgar, Royal Inniskilling Fusiliers, 2nd Battalion, 

20 jaar, graf VIII.C.5

Private Arthur Samuel Carvell, Royal Inniskilling Fusiliers, 1st Battalion, 

19 jaar, graf VIII.C.6

Corporal Richard Lowe, Royal Inniskilling Fusiliers, 1st Battalion, 

23 jaar, graf VIII.C.7

Lance Corporal David Kirkpatrick, Royal Inniskilling Fusiliers, 1st Battalion, 

29 jaar, graf VIII.C.8

Lance Corporal William George Rowan, Royal Inniskilling Fusiliers, 1st

Battalion, 

32 jaar, graf VIII.C.9

Private Robert Maule, Royal Inniskilling Fusiliers, 1st Battalion, 

19 jaar, graf VIII.C.10

Private T. Farrell, Royal Inniskilling Fusiliers, 1st Battalion, 

leeftijd onbekend, graf VIII.C.11
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